
OP PELGRIMAGE NAAR DE STILLE OMGANG ….  
EEN INTENSE EN WAARDEVOLLE DAG! 
 
Samen met pastor Ria Doornbusch en 13 personen uit de diverse 
geloofsgemeenschappen vertrokken we op zaterdag 16 maart jl., iets voor 11:00 
uur, vanaf station Ommen richting Amsterdam om de Stille Omgang te gaan 
lopen. 
 
De trein; een mooie manier om samen op weg te gaan. Zo hadden we 
voldoende ruimte en tijd om elkaar beter te leren kennen. 
Bij aankomst in Amsterdam hebben we onszelf eerst verwend met koffie of thee  
en een heerlijke Bossche bol of een lekker stuk appelgebak. 
 
Daarna nam pastor Ria ons mee in een wandeling over sterke vrouwen uit het 
verleden in Amsterdam zoals Majoor Bosshardt, Aletta Jacobs en Annie M.G. 
Schmidt. 
Op diverse plekken stonden we even stil en lazen we om beurten wat deze 
vrouwen voor de maatschappij hebben betekend. 
 
Tijdens de wandeling kwamen we in de Kalverstraat langs de Papegaai kerk waar op dat 
moment, door een 3-tal personen, Gregoriaanse Vespers werden gezongen. Wat prachtig!  
Wat een rust; wat een stilte gaf dat. Even een moment van bezinning. 
En wat is het contrast dan groot als je nadien weer in het drukke Amsterdamse leven ‘stapt’.  
 
Voordat we de Stille Omgang liepen hebben we eerst stilgestaan bij het monument op de 
Dam waar foto’s en bloemen waren geplaatst ter nagedachtenis aan de onlangs overleden 
Aleksej Navalny. 
Pastor Ria heeft hierbij een gebed uitgesproken en het gedicht ‘De weg van de hoop” van 
Václav Havel gelezen en hebben wij uitgesproken wat hoop voor ons betekend. 
 
De Stille Omgang hebben we - uiteraard in stilte - gelopen met onze eigen Emmanuelgroep. 
Op een viertal punten had pastor Ria een bezinningsmoment ingelast en natuurlijk hebben 
we geruime tijd stilgestaan op de plek in de Kalverstraat waar het Mirakel (Wonder) van 
Amsterdam heeft plaatsgevonden.  
Meer informatie over het Mirakel (Wonder) van Amsterdam kunt u vinden op  
www.stille-omgang.nl 
 
De dag sloten we in Amsterdam af met het meevieren van een prachtige, sfeervolle 
Eucharistieviering in een volle Sint Nicolaasbasiliek waarin kardinaal Eijk de 
hoofdcelebrant was en Mgr. Herman Woorts en vicaris Ronald Cornelissen 
medecelebranten waren.  
 
Met veel opgedane indrukken, mooie ontmoetingen en gesprekken, 
stapten we rond kwart voor 11 weer uit de trein in Ommen. 
 
De Stille Omgang ….. iets voor u volgend jaar??? 
 
Een pelgrim uit Vilsteren 
 
 
 

 


